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ZIA, DE WOLF VAN GUBBIO

Wanneer ik aan de wolf van Gubbio denk, dan denk ik aan Zia. Zia komt elke dinsdag en donderdag in 't Vlot. Hij worstelt al lang met
een alcoholverslaving en is daardoor veel kwijtgeraakt. Ooit had hij een goed leven als goudsmid, nu leeft hij in armoede. Terugkeren
naar Pakistan is geen optie, maar wat mist hij zijn land, de Punjab, vlakbij de grens met India. Zia spreekt
veel over zijn moeder en grootmoeder in Pakistan van wie hij leerde koken. Soms kookt Zia ook voor
ons. Wanneer hij de kruiden en specerijen ruikt, dan is Zia weer even terug thuis met zijn vader en
moeder en zijn familie. Het leven was niet makkelijk in Pakistan, toch had Zia een fijne jeugd.

Zia heeft twee zoons en een dochter van wie hij zielsveel houdt, maar door de verslaving is de relatie
wel wat beschadigd geraakt. Daar heeft hij veel spijt van. Toch is er nog contact en daar is Zia heel
dankbaar om. Hij is erg trots op zijn kinderen, die het allemaal erg goed doen.

Zia houdt heel erg veel van God en komt dan ook graag in onze kerk om te bidden. Hij is moslim, maar
omwille van zijn verslaving, en het feit dat hij vaak dronken is, is hij in de moskee niet meer welkom.

‘When | am drunk, | am a stouterik’ zegt hij dan. Een stoute wolf die mensen bang maakt. Dat weet hij
wel. Zijn gebeden gaan dan nogal eens over in geroep en getier. Als hij bij ons komt en te lawaaierig is,
dan moeten we hem soms ook mee naar buiten nemen, dan lopen we een eindje en dan wordt Zia weer rustig. Maar als Zia nuchter is,
dan is het een hele wijze, grappige, intelligente en spirituele man met wie je hele mooie gesprekken kan hebben. Zia is een kind van
zijn vader, zijn moeder, zijn grootouders en familie. Zia is een kind van God.

Met dank aan Saskia Kieboom (Lees ook: Zusters in de fitness)

CONTACTINFORMATIE SCHRIJF JE HIER IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
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