
 
Van stal naar stal – dageraad van Kerstmis 

Verloop 
6u20 ontvangst op de startplaats (stal of kerststal) 

Deel I bij de kerststal 
6u30 Openingslied De nacht komt ten einde, de dag komt naderbij (ZJ 115) 

Welkom  

Kerstevangelie 1 volgens Lucas 2, 1-14 

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 

moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind 

van Quirinus over Syrië. Iedereen ging op weg om zicht te laten inschrijven, ieder 

naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar 

Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 

om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger 

was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon 

ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een 

voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet 

ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij 

hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven 

door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen 

hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met 

grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij 

is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren 

kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde 

zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God 

in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 

Stilte 

Kerstevangelie 2 volgens Lucas 2, 15 

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 

‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat 

de Heer ons bekend heeft gemaakt.  



Op weg gaan  

Zoals de herders gaan ook wij op pad. We gaan naar buiten waar onze kaarsjes /lantaarns / 

zachte lichtjes worden aangestoken. Iemand zingt Dans nos obscurités, allume le feu qui ne 

s'éteint jamais (Taizé) 

Deel II In stilte op weg 
We wandelen een aantal kilometers in stilte ( 3 à 4 km) 

Deel III Bij de stal (rond 8u) 
We komen aan in een weide met een stal. Vuurkorf staat eventueel klaar achteraan maar 

brandt nog niet, vuur wordt aangestoken tijdens de stille meditatietijd. Uitnodiging om 

plaats te nemen in of bij de stal. 

Stilte 

Overweging Geen Kerstcantate - Hans Andreus) 

Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud.  

Het vraagt om geen engelenstemmen, 

het hongert naar een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord, 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 

 

Stilte 

Evangelie Johannes 1, 1 -18 in de vertaling van C. LETERME, Map Bijbel in 1000 seconden) 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het 

begin bij God. Alles is door Hem ontstaan en zonder Hem is niets geworden van wat 

geworden is. In het woord was leven en dat leven was het licht voor de mensen. En het licht 

schijnt in de duisternis maar de duisternis krijgt het niet in zijn macht. Johannes de doper 

werd door God gezonden Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat 

allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van 

het Licht. Hij zei: ‘Het ware Licht dat iedere mens wil verlichten is in de wereld gekomen. Hij 

was in de wereld; de wereld is door het licht ontstaan en toch erkende de wereld Hem niet. 



Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Maar allen echter die in Hem 

geloven gaf Hij het kans kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte 

van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het Woord is vlees geworden en 

heeft bij ons gewoond. Wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de Eniggeboren 

Zoon, vol goedheid en waarheid. Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep: 

‘Deze was het van wie ik zei: Hij die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er voor mij.’ 

Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen; genade op genade. De Wet werd door Mozes 

gegeven, Maar Jezus Christus zal goedheid en waarheid brengen. Niemand heeft ooit God 

gezien; de Eniggeboren God die dicht bij de Vader is, Hij heeft Hem doen kennen. 

Stilte 

Overweging: Gebed na Kerstmis – Christina Guirlande (bij het ochtendgloren – ca 8u30) 

De morgen is nog onberoerd 

van woorden, 

de dag is vreemd en nieuw. 

En toch, 

de echo van een glimlach  

dwingt tot herbeginnen, 

al ben ik onvoldaan vanbinnen 

en moet ik gauw bekennen  

dat ik de taal niet ken 

van het Kind, 

dat ik onmachtig ben. 

Maar als er handen zijn 

die blindweg mij geleiden, 

misschien een woord, 

een teken, lang verwacht 

dat plots de leegte vult, 

beken ik graag mijn schuld, 

ik dwaalde ziende blind. 

De weg werd lang bereid 

vóór eeuwen, door het Kind. 

Ik krijg de dag 

om andren te beminnen. 

Gelukkig, Heer, 

mogen wij telkens herbeginnen. 

 

Zalig kerstfeest – uitnodiging om op te warmen rond de vuurschaal 

 

Kerstwandelingbezinning gemaakt door An Bert, december 2020 


